
Orde van dienst 
20 juni 2025 

Kerk van de Eenheid in Christus  
te Son en Breugel 

 
 

We beginnen de dienst in stilte .. 
 
Mededelingen 
 
Aanvangswoord  
Het is volop zomer en vakantietijd. Veel mensen zijn op pad, 
verkennen andere horizonnen, genieten van de schepping. 

We zijn allemaal onderweg, ook als je thuis bent: het hele leven 
is een reis waarin je voortdurend ontdekkingen doet, anderen 
ontmoet en nieuwe ervaringen opdoet als je je openstelt. We zijn 
op pad met geloof, hoop en liefde. Het licht van Christus wil ons 
daarin leiden en daarom steken we ons licht op aan de Paaskaars. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied  Lied 283: 1,2,3 

Componist Broedergemeente 1740 – ‘Rust mijn ziel, uw God is koning’, 

Dichter Sytze de Vries 
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2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
Bemoediging  

Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde geschapen heeft 
die bevrijder is vanaf het begin 

die het werk van zijn handen nooit loslaat 
die alles nieuw maakt 
want Hij is trouw tot in eeuwigheid 

 
Drempelgebed  

Heer, Eeuwige en Nabije, 
altijd bent U nieuw en verrassend 
en bewerkt U wondere dingen. 
Leer ons als nieuwe mensen in het leven te staan, 
genietend van Uw schepping 
contacten zoekend met de mensen. 

Moge Uw Geest van licht, liefde en daadkracht ons bezielen 
om samen op pad te gaan door het leven, 
dat we het leven vieren en gestimuleerd worden 
tot gerechtigheid voor ieder mens 
en de schepping beschermen. 
Dat er hoop gloort voor de wereld 
waar liefde en aandacht zo vaak ontbreken 
en barmhartigheid zo ver te zoeken is. 
Heer, trek met ons mee en voor ons uit. 
Amen 

 
Zingen  Lied 283: 4,5 
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
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5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 
 
Kyriëgebed 
 
Kyrie – Lied 299k (I: links; II: rechts) 

 

Glorialied  Lied 216 

 
tekst Eleonor Farjeon, melodie Keltische volksmelodie 
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2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen,   
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing  Psalm 121 
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Zingen  Psalm 23b 

tekst: Jan Jacob Lodewijk ten Kate,  
melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans 

 
2. De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt m’als ik wankel, 

Hij draagt m’als ik viel. 

3. De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 
 
4. De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven;   
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn.   

5. De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde m’altijd.  



 
Tweede lezing  Mattheus 6: 25-33 en 13: 31-32 
 

Acclamatie  U komt de lof toe 

 
Zingen  Lied 979: 1(a),2(v),6(m),8(a),9(v),10(m),14(a) 

 
Componist Nico Verrips, Dichter Willem Barnard, bij Matteüs 6,25-34 
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(v) 2 Zij rusten op de adem 
van God die ademend 
de wereld heeft geschapen 

en alle namen kent, 
 

(m) 6 De vogelen des hemels 
de leliën des velds, 
zij hebben ons van Jezus 
en ’t paradijs verteld. 
 

(a) 8 De bloemen en de heesters 
als sluiers van een bruid 
breiden het vuur des geestes 
over de aarde uit. 

 
(v) 9 Zij bloeien zo uitbundig, 

zij zingen overluid 
als was hun bloei oneindig, 
hun lied onsterfelijk. 
 

(m) 10 Zij vliegen zo voortvarend, 
zij wiegen in de wind 
en zingen op de aarde 
de zon die overwint. 
 

(a) 14 God immers houdt op aarde 
wat leeft in staat en stand. 
Hij zal ook ons bewaren, 
wij eten uit zijn hand. 

 
Overdenking 
 
Muziek 
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Zingen  Lied 718 

Componist Willem Vogel, Dichter Ad den Besten 

 
2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 

3. Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 

 
4. Wil dan geven, 
dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

 
Toelichting op de inzameling  
Collectedoel: Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje 
Rekeningnummer: NL42 INGB 0006 8705 50 
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Gebeden 
 

Stil gebed 
 
Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

 
Slotlied  Lied 418: 1,2,3 

Componist en Dichter Dieter Trautwein – ‘Komm, Herr, segne uns‘ 
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2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
Zegen 
 
Amen 
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Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat 
na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
 


